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Museum Paulina Bisdom van Vliet

Opde cover

Op de voorkant van deze
eerste Buitenplaatsenkrant
zien we het huis waarin
Museum Paulina Bisdom
van Vliet is gevestigd.
Deze buitenplaats ligtin
Haastrecht, bij Gouda. Wij
spraken met de beheerder,
Arnold van Rheenen.

aar komt de naam
Bisdom van Vliet van-
daan? Het suggereert

een relatie met de katholieke
kerk.

‘Het heeft niets met de katholieke
kerk te maken. Bisdom van Vliet
was de achternaam van de niet-
adellijke regentenfamilie die sinds
1694 in Haastrecht woonde. “Bis-

dom” of “Bisschop” is een naam,
een toponiem, die in de zuidelij-
ke Nederlanden regelmatig voor-
kwam en -komt. Ten tijde van de
reformatie trokken protestanten
vanuit die zuidelijke Nederlanden
via Zeeland naar Holland. Adriaan
Bisdom verhuisde in 1694 naar

het Wassenaar van de zeventien-
de eeuw - Haastrecht - en liet het
eerste familiehuis bouwen, aan de
Hollandse IJssel. Zijn zoon Theo-
dorus kocht in 1755 de heerlijk-
heid Vliet en mocht zich sindsdien
Heer van Vliet noemen. Vandaar:
Bisdom van Vliet.’

Wat is er te zien in Museum
Paulina Bisdom van Vliet?

‘In 1923 overleed de laatste telg
van het geslacht Bisdom van

Vliet, Paulina. Zij had geen kin-
deren en heeft bij testament be-
paald dat haar woonhuis ingericht
en opengesteld mocht worden

als museum. Dat is het nog al-
tijd: het woonhuis van een zeer
rijke familie, zoals het is nagela-
ten door de laatste bewoonster.
Met een negentiende-eeuws inte-
rieur dat nog geheel intact is en
een buitengewoon rijke collec-
tie aan keramiek, meubels, klok-
ken, schilderijen, glaswerk, zilver,
boeken en allerlei kleine sier- en
gebruiksvoorwerpen.’

Waarom moet iedereen hier
echt komen kijken?

‘Te gaat ruim honderd jaar terug in
de tijd, lopend over de negentien-
de-eeuwse tapijten en luisterend
naar het tikken van de klokken.
Het huis bevat bijna 325 jaar fa-
miliegeschiedenis. Je voelt, ruikt
en hoort de sfeer van de rijken in
de negentiende eeuw. “Mevrouw
is even weg” en intussen kun-
nen wij haar huis en rijkdommen
bewonderen.’
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Openingstijden en
andere informatie

zijn te vinden op
www.bisdomvanvliet.nl.
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REDACTIONEEL

Welkom
opde
buitenplaats

Sluit uw ogen en
maak u een voor-
stelling van het
paradijs. Waar-
schijnlijk ziet uin
verbeelding een mooie tuin met
de prachtigste bloemen en bo-
men.

Het beeld dat mensen van de he-
mel hebben, is zo algemeen dat
het ons wel aangeboren lijkt.
Het was ook deze gedachte over
het paradijs die mensen in de
zeventiende en achttiende eeuw
inspireerde bij de ontwikkeling
van hun buitenplaatsen. Met
hagen en bomenlanen, fontei-
nen en beelden, doorkijkjes en
folies, maar bovenal met lief-
de en toewijding schiepen zij
hun eigen Hof van Eden om er
te kunnen genieten van het goe-
deleven.

Veel van deze lustoorden zijn
helaas verdwenen; opgeofferd
aan de vooruitgang met zijn uit-
breidende steden en bedrijven-
parken. Toch zijn er gelukkig
ook een aantal bewaard geble-
ven. Ze behoren tot de hoog-
tepunten van ons cultureel
erfgoed en spreken nog altijd
tot de verbeelding. Een aan-
zienlijk aantal van de behouden
buitenplaatsen is bovendien
toegankelijk voor publiek. U
bent er van harte welkom om u
te vergapen aan de schoonheid
en de allure. En dan, wandelend
langs beukenlanen, vijvers en
rododendrons, zult u ervaren
dat de hemel een plek op aar-
deis.

Caroline van der Lee,
Titelmanager
Buitenplaatsenkrant

INHOLLAND STAAT EEN HUIS

Wistudat?

Wiein de wereld van historische buitenplaat-
sen, kastelen enlandgoederen duikt, komt
voor verrassingen te staan. Het roept asso-
ciaties op met het kinderliedje ‘In Holland
staat een huis’. Enin dat huis daar woont een
heer, en die heer heeft een vrouw, een kind
eneen hond... Maar er is meer. Door Saskia
Ouwehand

at huis heeft een interieur met huisraad en een
D kunstverzameling. En om dat huis ligt een tuin en,

ruimer, een landgoed met daarop allerlei bouwwer-
ken. Een historische buitenplaats is doorgaans ontworpen
als een geheel: huis en park en interieur. Aan elk aspect valt
veel te ontdekken.

- Wist u bijvoorbeeld dat Hofwijck in Voorburg, gesticht
door Constantijn Huygens, is ontworpen in de vorm van
het menselijk lichaam?

- En wist u dat op Oud-Poelgeest in Oegstgeest de toe-
gangslaan zodanig is gesitueerd dat op de langste dag van
het jaar de ondergaande zon, precies recht over de laan,
het kasteel verlicht? Dit is ook op Het Nijenhuis in Hei-
no het geval.

- Wist u ook dat het aantal poten onder een duiventil
evenredig was met de hoeveelheid aanzien die de landheer
genoot en hij het exclusieve recht had om zulke dierenver-
blijven erop na te houden?

- Wist u dat borgen, states en havezaten altijd het bezit wa-
ren van edellieden en dat veel buitenplaatsen in West-Ne-
derland voortkomen uit de rijke zeventiende eeuw en door
kooplieden zijn aangelegd?

- Wie in de wereld van historische buitenplaatsen, kastelen
en landgoederen duikt wordt een rijk mens. Wist u dat?
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Beelden groep in Parc Broekhuizen
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Beeldenpark De Havixhorst

Moderne
kunstin
een barokke
tuin

Inhet prachtige Reestdal,
op de grensvan Drenthe
en Overijssel, ligt landgoed
De Havixhorst. Een bijzon-
dere plek, waar historie,
natuur en kunst samen-
komen. Door Sophie van
Steenderen

e geschiedenis van land-
D goed De Havixhorst gaat

terug tot de veertiende
eeuw. De huidige havezate - een
versterkt landhuis - dateert uit
1753. Drie eeuwen lang zwaaide
de adellijke familie De Vos van
Steenwijk hier de scepter. Sinds
1982 is het landgoed eigendom
van Stichting Het Drentse Land-
schap en is in het statige huis
Chiteauhotel en -restaurant De

De Havixhorst in het Reesdal

Havixhorst gevestigd.

De Havixhorst wordt omringd
door landerijen en bos. Buiten de
slotgracht heeft de natuur vrij
spel. Daarbinnen voegt zij zich
naar de architectuur van het land-
huis. In het tuinontwerp is geko-
zen voor een reconstructie van de
tuinen volgens de in de achttiende
eeuw heersende mode van de ba-
rok, met een vrij strenge, symme-
trische opbouw. Zelfs de ooievaars
lijken deze symmetrie te eerbie-
digen; op beide schoorstenen

van het huis hebben zij een nest
gebouwd.

De barokke tuinen vormen het de-
cor voor de collectie beelden van
Stichting Beeldenpark De Havix-
horst, in 2006 opgericht met als
doel een overzicht te geven van

de Nederlandse figuratieve beeld-
houwkunst uit de twintigste eeuw.
De nadruk ligt op de modern-klas-
sieke periode, met werken van on-
dermeer Jan Bronner, Hildo Krop,
Charlotte van Pallandt, Piet Es-
ser, Eric Claus en John Ridec-

ker. Onder deze beelden bevinden
zich tevens een aantal langdu-
rige bruiklenen uit de collectie
van Museum Beelden aan Zee in
Scheveningen.

Maar ook hedendaagse Nederland-
se beeldhouwers zijn vertegen-
woordigd. Wat in eerste instantie
een uitvergroot bronzen hoofd van
de David van Michelangelo lijkt

te zijn, blijkt bij nadere beschou-
wing te bestaan uit talloze zelf-
portretten van Caspar Berger. En
in de schaduw van een grote kas-
tanjeboom hurkt een uitdagende,
naakte vrouw. Het is Liesbeth door
beeldhouwer Eddy Roos. Haar vi-
taliteit en sensualiteit staan in
schril contrast met de berusting
en kwetsbaarheid van Mama, het
ontroerende portret dat Natasja
Bennink maakte van haar bejaar-
de moeder.

Naast de vaste collectie zijn er wis-
selende tentoonstellingen te zien.
Een absolute publiekstrekker was
‘Beatrix in Beelden’ in 2014, een
eregalerij van beeltenissen van
onze voormalige koningin, afkom-
stig uit overheidsgebouwen. Een
aantal van deze portretten maakt
nu deel uit van de vaste opstelling
van het beeldenpark. Naast elkaar
vallen de verschillen en overeen-
komsten op, en wordt duidelijk
hoe iedere beeldhouwer uiteinde-
lijk zijn eigen stempel erop drukt.
Dat de figuratieve beeldhouw-
kunst niet alleen mensen
uitbeeldt, bewees de recente ex-
positie ‘Op Poten’: meer dan hon-
derd dieren in brons, steen, hout
en kunststof bevolkten de tuinen,
de gracht en zelfs het dak van een
van de bijgebouwen.

Beeldenpark De Havixhorst levert
het bewijs dat kunst reageert op de
omgeving waar het zich bevindt
en andersom. Het landhuis en de
barokke tuinen geven de beelden
een nostalgisch en statig decor,
terwijl de kunstwerken op hun
beurt zorgen voor verrassing en
bezinning. De natuur doet de rest;
met de wisseling van de seizoenen
laten de beelden zich steeds in een
ander licht zien.

Van 6 mei t/m 1 novem-
ber 2017 is in Beeldenpark
De Havixhorst de ten-
toonstelling Eric Claus 80
jaar, Komedie en Illusie te
zien. Kijk voor meer info
op www.beeldenparkde-
havixhorst.nl.

|
Met werken
vano.d.Jan
Bronner, Hildo
Krop, Charlot-
tevan Pallandt,
Piet Esser, Eric
Claus en John
Rddecker.
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De moestuin van Zuylestein

Een bio-
logische
bronvan
inspiratie

Wie een wandeling of
fietstocht maakt op de
Utrechtse Heuvelrug,
vindt tussen Amerongen
en Leersum de oude Rid-
derhofstad Zuylestein.
Door Saskia Ouwehand

uylestein is een zeshonderd
Z jaar oud landgoed waar ooit

een kasteel stond dat in de
Tweede Wereldoorlog door een
bombardement is gesneuveld. Het
is de moeite waard om uw tocht
hier te onderbreken. Drink een
lekker kopje koffie in de portiers-
woning of geniet van een lunch
met producten uit de moestuin
van Zuylestein en maak een wan-
deling over de prachtige lanen van
het lommerrijke landgoed. Mis-
schien treft u het en ontmoet u

een kudde schapen, die driemaal
per jaar wordt ingehuurd om de
monumentale lanen te ‘maaien’.
Nog beter is het om er op vrij-

dag te komen. Dan gaat de poort
open van de bijzondere zeven-
tiende-eeuwse moestuin en wordt
de klok vierhonderd jaar terug-
gezet. Neem plaats in een van de
nissen in de tuinmuur en neem
de tuin in u op: de kleuren, geu-
ren en de perfecte verhoudingen
in de padenstructuur. Het is goed
voor te stellen hoe stadhouder Fre-
derik Hendrik van Oranje Nassau,
de toenmalige eigenaar van Zuyle-
stein, in de zeventiende eeuw met
zijn adellijke bezoekers over de
paden wandelde, wat fruit plukte
en zich verlustigde aan al het
mooie en goede wat de tuin van
zijn heerlijkheid te bieden had.
Een historische prent uit de zeven-
tiende eeuw laat zien hoe de tuin
er toen heeft uitgezien. Aan de
hand van deze prent is de moes-
tuin de afgelopen jaren helemaal
teruggebracht in de oorspronke-
lijke staat, met groente en fruit
uit die tijd, historische kweekbak-
ken en oude tuinelementen. We
vinden appelrassen uit de zeven-
tiende, achttiende en negen-
tiende eeuw, moerbei, bessen en

NIZLSITANZ

mispels en leifruit aan de muren.
Afhankelijk van het seizoen zijn
er pompoenen, bonen, ramme-
nas, verschillende soorten kool,
winterpostelein, gele raapjes en
geurige kruiden. Te veel om op te
noemen. Bij de biologische teelt
wordt nog gebruikgemaakt van
oude technieken. Zo worden de
laagstamfruitbomen, de zogehe-
ten ‘naantjes’, op bijzonder waai-
ervormige wijze gesnoeid, wat
beeldbepalend is voor de tuin.
Mocht u nog meer willen genieten
van dit wonderschone landgoed,
dan zijn er veel mogelijkheden.

U kunt overnachten in het poort-
gebouw of de jachthut, of uw
complete huwelijksdag of andere
bijzondere gelegenheid vieren.
Als u echt verslaafd raakt aan Zuy-
lestein, kunt u zich opgeven als
vrijwilliger. Er is hier van alles te
doen: van tuin- en bosonderhoud
tot timmerwerk en ondersteuning
bij culturele activiteiten.

Het is tijd om uw wandel- of fiets-
tocht voort te zetten, maar niet
met lege handen. Er is van alles in
de tuin te koop. Verse producten,
maar ook verwerkte heerlijkheden,
zoals in wijn gestoofde kweeperen
en Waayesteinse peertjes en ver-
schillende soorten jam. Zo kunt

u thuis nog nagenieten van uw
bezoek aan deze wonderschone en
inspirerende tuin.
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Pompoenen,
bonen,
rammends,
verschillende
soorten kool,
winterpostelein,
gele raapjes
en geurige
kruiden.
|

Kijk voor meer informa-
tie op www.landgoed-zuy-
lestein.nl.




